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 Van innig samenzijn tot moord en doodslag, van tedere liefdes- 
blijken tot ontplofte gezinnen: niets is zo fascinerend en verwarrend  
als familie. Had Renate Dorrestein gelijk toen ze verzuchtte dat ‘familie 
het kleinste concentratiekamp ter wereld’ is?
 
 Kommer en kwel op eerste kerstdag, troost in trieste tijden, het zwarte 
schaap… Cabaretière en zangeres Mylou Frencken heeft het allemaal meegemaakt. 
Dit jaar heeft ze zich laten opleiden tot BABS, Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand. 
Welke wijsheden geeft zij bruiden en bruidegoms mee? Wie is volgens haar de 
beste therapeut voor een familie-opstelling? En wat is de ideale omgangsregeling 
met je schoonmoeder?
 
 In haar nieuwe voorstelling Familie voor Beginners maakt Frencken geen 
geheim van eigen wonden en geluksmomenten. Ook trekt ze lessen uit het wel en 
wee van wereldberoemde families, van de Kennedys tot de Oranjes. Want er is 
maar één ding erger dan familie hebben: geen familie hebben.
 
 Liedjes van Mylou Frencken (ook bekend als zingende barvrouw in de tv-quiz 
Met het Mes op Tafel en initiator van het Haarlemse Theater de Liefde) werden 
verschillende keren genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs.
  

Over Mylou’s vorige voorstelling, Minnares: 
 

‘Mild spottende en zachtaardige liedjes en verhalen  
die je in je ziel raken. Juweeltjes.’

(Theaterkrant)
 

‘Wát een liedjes. Heel knap, ik ben een beetje jaloers.’ 
(Richard Kemper, cabaretier) 

 
‘Teder, hilarisch, en vol prachtige, rijk gearrangeerde liedjes’ 

(Michel Poels, dirigent)
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